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Wat Greenpaece en Christo kunnen, moet ROSA ook kunnen. Athans, dat was de 
gedachte voorafgaand aan de actie die, waar u nu ongeveer staat, plaatsvond op 25 
november 1995.
Maar, zoals wel vaker, tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische 
bezwaren.
Het idee was om het 6x8 meter groot reclamebord, wat de aankondiging bracht van 
de te bouwen nieuwbouwwijk “Saendelft”, af te dekken met een groot zeil van zwart 
landbouwplastic.
Op het zeil stond een mooie tekening met de tekst “Stop de Stad”.



Door het zeil over het bord te trekken zou de Zaanstedelijke reclametekst over het 
volbouwen van “Saendelft” met 5000 woningen aan het oog worden ontrokken. 
ROSA was en is immers nog steeds tegenstander van het volbouwen van de Zaanse 
natuurgebieden.

Echter wie wel eens heeft gezeild, weet hoe groot de kracht van de wind op een stuk 
doek kan zijn.
De tien man/vrouw die het ROSA-doek wilden bevestigen, hadden de krachtige 
novemberwind niet aan hun zijde.  
Van vastzetten was geen sprake en ondertussen vloog de verf van het 
landbouwplastic af. Verder dan het omhoog hijsen van het zeil kwamen we niet.
Gelukkig stonden er genoeg fotografen en verslaggevers om er nog een leuk verhaal 
over te maken.
Saendelft is inmiddels gebouwd, dat zal u niet ontgaan zijn...


